Brief van Maria Poulisse, uit Ce Camilo

Er was eens een boer die de
beste mais van het hele land
teelde. Elk jaar had hij een
overvloedige oogst en zijn
mais was zo mooi dat de kok
van het paleis bij hem de kolf
jes kocht voor de maiskoeken
die de koning bij zijn ontbijt
at. De koning vond die mais-
koeken zo lekker dat hij op
zekere dag de boer bij zich
riep om hem naar het geheim
van zijn mais te vragen. De
boer vertelde hem het geheim
van zijn succes; hij deelde elk
jaar zijn beste zaaigoed met
zijn buren. “Maar hoe kan dat
nou?” riep de koning, “En wat
doe je dan als je buren betere
mais gaan telen dan jij?.
Dadelijk troggelen ze jou je
klanten af en gaan zij met de
eer strijken!”

"Dat moet u anders bekijken,
Majesteit” zei de boer. "De
wind draagt het stuifmeel
van de rijpe mais van het ene
maisveld naar het andere. Als
mijn buren slechte mais telen
bederft de bestuiving de kwa-
liteit van mijn mais. Als ik
mooie mais wil hebben moet
ik zorgen dat mijn buren ook
goele mais telen”.

Het is wel een beetje laat om
jullie nog een zalig Kerstmis
te wensen, maar hier is het
nog 1 januari dus ik ben wel
op tijd om jullie mijn beste
wensen voor het nieuwe jaar
te sturen en meteen iedereen
te bedanken die in 2011 en de
jaren daarvoor zijn mais
heeft gedeeld met de kinde-
ren van CE CAMILO. Ik vond
op internet dit verhaaltje over
de boer die ontdekt dat hij er
zelf ook beter van wordt als
hij zijn mais met de buren
deelt. Ik vind het symbolisch

voor de menselijke evolutie.
Als God niet het zaadje van
de tederheid en het medele-
ven in het hart van onze verre
voorouders had geplant zou-
den we nog steeds met onze
neefjes, de apen, in de bomen
naar elkaar zitten te krijsen
om een banaan.

Mais telen in CE CAMILO is
best moeilijk. De grond is
arm en onze plantjes zijn
kwetshaar en hebben veel
zorg nodig. Sommigen mis-
sen een hulpmiddel om over-
eind te komen. Anderen zijn
een beetje verdroogd omdat
ze te weinig liefde hebben
gekregen, en veel plantjes
zijn mishandeld of platgetre-
den door een maatschappij
die erg weinig aandacht aan
ze besteedt.

Zonder onze verre en nabije
buren zou het maisveldje van
CE CAMILO al lang verlaten
en vol onkruid zijn. Gelukkig
heeft God ons lieve buren
gestuurd die ons in 2011 een
ware schat aan zaaigoed heb-
ben gegeven: Meubels, speel-
goed, melk, viees, rijst en
tonijn voor het middaginaal,
rolstoelen, heel veel giften en
de contracten met de kinder-
bescherming, het secretariaat
van onderwijs en de SENA,
(volwassenonderwijs). Onze
vrijwilligsters helpen ons ook
om steeds meer zaaigoed in
Barranquilla in te zamelen.
We kregen van een aannemer
zo ‘n grote gift dat we een
nieuwe peutergroep konden
beginnen!

Familie en vrienden in Neder-
land hebben vele zaadjes bij-
eengebracht en stichtingen in
Nederland en Duitsland heb-

ben ons zakken vol zaaigoed
gestuurd waar we in 2012 een
orthopedische werkplaats en
nieuwe werkplaatsen en een
wasserij van kunnen planten.
(ons 207 uitbreidingsproject
als ik niet mis tel). We kregen
dit jaar ook hulp van 5 vrij-
willigers uit Europa die ons
voordeden hoe zij hun mais
inzaaien: Jos, Godelieve, Tom,
Pieter en Gustavo.

Zo is dit jaar toch weer gelukt
een goede oogst binnen te
halen: een team van 55 perso-
nen heeft hard en met veel
liefde gewerkt voor 248 kin-
deren en jongeren, 80 pubers
en zo'n 300 ambulante
patiénten. 6 jongeren van de
werkplaatsen hebben werk
gevonden in een bedrijf en 4
beginnen in januari in een
eigen bakkerijproject met
steun van een stichting uit
Bogotd. Een groep vrijwilli-
gers uit de wijk gaat op huis-
bezoek bij mensen met een
handicap en heeft met hulp
van CE CAMILO een Comité
opgericht. We hebben 138 rol-
stoelen en looprekken uitge-
deeld en in januari beginnen
we met het uitbreidingspro-
ject om meer en betere ruim-
te te creéren voor de jongeren
en de kleintjes, de orthopedi-
sche werkplaats en de wasse-
rij.

We hebben dit alles kunnen
verwezenlijken dankzij jullie
omdat jullie je mais met de
kinderen en jongeren van CE
CAMILO hebben willen delen.
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